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PROGRAMMA 4 MEI 2026

Welkom en inleiding door Sander van der Eijk,
voorzitter Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

Opstelling eredetachement
Roze in Rood, Roze in Blauw en Handhaving

Lisa van Ginneken,
voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Imagine
Vox Rosa/De Heksenketel

Paulien van der Hoeven,
voorzitter COC Haaglanden

Hasan Gok,
spoken word artiest

Als Alles Duister is (Taizé)
Taptoesignaal, gevolgd door twee minuten stilte
Wilhelmus 1e en 6e strofe (gezamenlijk)

Uitnodiging tot het leggen van bloemen door organisaties
Aansluitend zijn alle aanwezigen uitgenodigd bij het monument te defileren

Na de herdenking is er de mogelijkheid om op verhaal te komen bij COC
Haaglanden, Scheveningseveer 7 Den Haag. Wees welkom!




WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.







